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LITURGIE   
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 538: 1, 3, 4 - Een mens te zijn op aarde 
Stilte – Consistoriegebed  
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtslied 306: 1, 2 - Op bergen en in dalen (Joh.de Heer) 
Bemoediging en groet 
Lied 863: 1 – Nu laat ons God de Here 
Gebed van inkeer 
Lied 863: 4, 5, 6 
Op avontuur naar Pasen – uitdaging van de week! 
 

Lezing uit Oude Testament: 1 Koningen 19: 9-18 
Lied 283: 1, 3, 4 – In de veelheid van geluiden 
Lezing uit Nieuwe Testament: Marcus 9: 2-10 
Muziek: Paradijs - Frank Boeijen 
Preek 
Lied 221: 1, 2 – Zo vriendelijk en veilig als het licht 
Gebeden 
Collecte 
1e       Diaconie 
        NL20 RABO 0325 5024 98  
        t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Missionair Werk  
        NL25 RABO 0325 5003 71  
        t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

Slotlied 216: 1, 2, 3 – Dit is een morgen als ooit de eerste 
Zegen - Amen      
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur     Sixtuskerk   
Voorganger:    Ds. Martha Kroes 
Ouderling:    Jan Bruinsma 
Diaken:     Tiede Swart 
Aansteken kaars:   Diaken van dienst    
Lector:     Jan/Aukje van der Schaaf       
Organist:     Eisje Wissmann 
Koster:     Sipko Vlietstra 
Beamteam:    Jouke Kloosterman, Janke Goodijk 
 
- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in het koor van de kerk!  
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paradijs - Frank Boeijen 
 

Als je denkt aan honger of oorlog 
Als je denkt aan je zieke vriend 
En aan alles dat 
Zonder reden 
Zomaar fout kan gaan 
 

En als je denkt aan werkeloosheid 
Aan de ondergang van het avondland 
Bedenk dan dat 
Heel lang geleden 
Alles anders was 
 

Want wij komen 
Wij komen uit het 
Daar begon het in het 
Paradijs 
 

En als je denkt aan ongelijkheid 
Aan elke vreemdeling 
Ongewenst door zijn huid 
Aan die ongelofelijke domheid 
Die soms haar gezicht laat zien 
 

En als je denkt aan hakenkruizen 
En aan nodeloos geweld 
Bedenk dan dat 
Heel lang geleden 
Alles anders was 
 

Laten we teruggaan 
Teruggaan naar het 
Paradijs 
Kom we gaan terug naar het 
Paradijs 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting 2e collecte: Missionair Werk  
 

Kliederkerk is er voor iedereen  
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen 
leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken  
samen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 
bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.  
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
 
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte Missionair Werk januari’.  
 
 
Uitleg liturgisch bloemschikking 40dagentijd en Pasen 
2e zondag 
Jeremia 18:1-12; 19:1-2 en 10-13 ‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’ (Jeremia 18:6)  
 

De pottenbakker die niet opgeeft  
Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia moet doorgeven aan Israël. Het lijkt een onschuldig 
beeld: een pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste potten vormt. Maar vergis je niet. Alle aandacht valt op de 
mislukkingen. De pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet en de potten mislukken. De pottenbakker rest maar 
één ding: de potten stukbreken en opnieuw beginnen.  
De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een mislukte pot zijn, en 
zetten Jeremia gevangen. Hun boosheid zit hun zo in de weg dat ze nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die niet 
opgeeft. Hij gaat net zo lang door totdat de pot mooi is, tot Gods eer!  
 

Kernwoorden: doorgaan tot iets mooi is, trouw  
 

Schikking  
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de boodschap.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 18 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Linda Dijkstra,  
Hearewei 2 Pb. 
 
 
  Maandag 26 februari    20.00 uur Pastoraat  Terskflier 

  Dinsdag 27 februari    9.30 uur Rondom het Woord  Terskflier 

  Woensdag 28 februari   19.00 uur Midweekgebed  Sixtuskerk 

   

 

   

   

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

           
  

 
 
Midweekgebed - woensdag 28 februari 2024 om 19.00 uur 
 
Thema: Land van melk en honing 
 
Voorganger:  Ds. Martha Kroes 
Organist:  Gerrit de Vries 
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Douwina Duin en Philippus Bakker 
 
 
 
Stilte 
Aansteken van de kaars 
 
Orgelspel: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ - Joh. Seb. Bach 
 
Bemoediging en drempelgebed: 
 
  V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
  G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
  G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 
Zingen: Lied 365: 1, 2, 6 - Wij dragen onze gaven 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
Lezing van de schrift: Numeri 13: 17-27 
 
Moment van stilte 
 
Orgelspel: Improvisatie op lied 365 
 
Gebeden en stilte: 
Na iedere intentie zingen wij: 
A: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons 
 
Zingen: Lied 268: 1, 2 - Goede herder, als wij slapen 
 
Zegenbede: V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
                        A: (gezongen) Amen 
 


